
Seintoren semester 1 
Liefste jogi’s en ouders 
 
Na een fantastisch kamp en een welverdiende zomervakantie staat het nieuwe 
scoutsjaar weer voor de deur. Wij staan alvast te popelen om er met jullie elke 
zondagvoormiddag super vergaderingen van te maken met een hele hoop 
enthousiaste jogi’s.  
Groetjes de jogi leiding! 
 

Belangrijke data 
Weekend 1: 27-29 oktober 
Weekend 2: 1-3 maart  
Techniekenweekend: 9-12 april 
Kamp: info volgt 
 

Algemene info 
De vergaderingen gaan door van 9:15 tot 12:00. J/e komt altijd met de fiets, tenzij je 
dit op voorhand laat weten met een gepaste reden. 
De jogi’s worden in uniform verwacht, tenzij dit anders vermeld staat in de seintoren 
of als de leiding een berichtje stuurt dat het niet nodig is.  
 

Afwezigheid 
Om van elke vergadering weer het beste te maken, hopen we natuurlijk dat alle jogi’s 
vol enthousiasme aanwezig zijn. Indien je helaas niet aanwezig kunt zijn, horen we 
dit graag op voorhand. We vragen vriendelijk om een berichtje te sturen voor 
donderdagavond naar het nummer 0476254075 (Felien). Zo kunnen we ons 
optimaal voorbereiden en er elke keer een fantastische vergadering van maken.  
 

Updates 
Er zal een WhatsApp-groep worden aangemaakt waarin je als ouder kunt 
deelnemen. In deze groep zal er dringende of handige informatie gestuurd worden 
door de leiding. Brieven over weekends komen per mail via jonggidsen@de14.be . 
Zorg dat u als ouder dus geabonneerd bent op deze mail. Hoe u dit doet, kunt u 
vragen aan de leiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uniform 
Naar goede gewoonte dienen de 
jonggidsen telkens weer in piekfijn uniform 
naar de scouts te komen. Voor elke badge 
is er een plekje op je hemd voorzien. Voor 
de correcte plek kun je op de website kijken 
of even bij de leiding navragen.   
Ook bottines worden als uniform 
beschouwd. 
 
 
 
 
 

Wet en gebed 
De wet en het gebed behoren ook tot deze goede gewoonte en dienen door iedereen 
perfect gekend te zijn. Voor de eerstejaars pas vanaf het eerste weekend maar 
vroeger mag natuurlijk altijd :) 
 
Wet 
Wij zijn jonggidsen, 
Wij wagen het avontuur, 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn voor elkaar. 
Wij willen samen werken en beslissen. 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 
Zelf zet ik ook wel eens de eerste stap, 
Ik help graag waar ik kan, 
Ik wil winnen en kan verliezen, 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. Jezus 
voorbeeld zal ons hierbij helpen. 
 
Gebed 
Wij zijn weer samen vader, met enkele jonggidsen in een ronde. Samen met andere 
rondes vormen wij een kring. Wij bouwen samen aan een kamp, aan enkele dagen 
vriendschap met elkaar. Wij zorgen voor elkaar, niets is ons teveel. Soms gaat het 
wat moeilijk, maar toch doen wij ons best. Want wij geloven, vader, dat wij daarom 
leven naar Uw wil. Gij wilt dat wij ons samen inzetten en leven in vriendschap met 
elkaar. Help ons bij deze opgaven en dank U voor wat we mogen beleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Leiding 
 

Naam Functie  Telefoonnummer Totem 

Felien Spiessens Takleider, 
communicatie 

0476254075 Toegewijde mannulus 

Milà 
Vanderhaegen 

Ledenbeheer 0456198283 Avontuurlijke patrijs 

Richard 
Roosenberg 

Kas 0470206487 Goedaardige 
steppelemming 

Liv Van Dyck Lokaal en Terrein 0472706447 Gedreven streepmuis 

Ward Rooker Materiaal en 
EHBO 

0493889587 Altruïstische 
springbok 

Fee Müller Webmaster 0492450817 Opgewekte beo 

 
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. U kunt een mailtje sturen naar 
jonggidsen@de14.be , ons aanspreken na de vergadering of bij dringende zaken ons 
bellen (bij voorkeur naar onze takleidster Felien Spiessens).  
 



Vergaderingen eerste semester  🎀💕 
 

 
 

  

Zondag 1 oktober: kennismakingsontbijd 
 
Joepie, vandaag is het onze eerste vergadering. 
Tijd om elkaar beter te leren kennen. 
Natuurlijk doen we dit in stijl met een heus 
kennismakingsontbijd. Dat wordt smullen! 
 

Zondag 15 oktober: famizo 
 
De leiding is zelf op weekend dus dat betekent… 

Vandaag geen wekkers of uniformen. Lekker 
uitslapen dus!! 
 

Zondag 8 oktober: Barbie-spel 
 
Hey Barbie’s!! Tijd om onze droom Ken’s te 
vinden. Vandaag mogen jullie je uniform 
inwisselen voor jullie meest roze Barbie 
outfit.  
 

Zondag 22 oktober: renovatiewerken 
 
Het is dringend tijd om ons lokaal om te 
toveren tot een epische plek om tijd te 
spenderen met alle jogi’s samen!! 
 
Meebrengen: een leuke foto van jezelf of 
samen met andere jogi’s 
 



 

  
Vrijdag 27/10 tot zondag 29/10: 
TAKWEEKEND!! 
 
Joepieeeee eindelijk tijd voor ons eerste 
weekend samen. De weekendbrief voor 
dit zalig weekendje volgt nog maar hou 
zeker deze datum vrij in je agenda!! 
😊😊 

 

zondag 12 november: quiz 
 
Haal jullie gekste weetjes al maar 
boven, want vandaag gaan we lekker 
quizzen. Klaar voor deze epische 
quiz? Wij in ieder geval wel ;) 
 

zondag 5 november: jachtseizoen 
 
Jullie boefjes zijn ontsnapt en het is onze taak 
om jullie binnen de 4 uur in de boeien te slaan. 
Plan jullie gekste ontsnappingsroutes al maar. 
We krijgen jullie toch te pakken!! 
 

zondag 19 november: herfst opkuis 
 
Het is weer die tijd van het jaar: de herfstopkuis. 
Vandaag gaan we de scouts weer terug spik en 
span in orde brengen. 
 



 

  
zondag 26 november: Alles op 
wieltjes 
 
Deze vergadering gaan we lekker 
met de meiden op tocht. Niet te voet 
maar wel op wieltjes. Breng maar je 
gekste vervoermiddel op wieltjes 
mee! 

zaterdag 9 december: casino 
(19:30-22:00)  
 
Zijn jullie klaar voor deze epische 
vergadering? Want het is casinooo 
time! Trek jullie mooiste kleren al 
aan en haal alles uit de kast om een 
JV aan de haak te slaan en in de VIP 
te geraken. 
 

zaterdag 2 december: sinterklaas (19:30-
22:00) 
 
Sinterklaas komt deze vergadering naar de 
scouts. Wie braaf is krijgt lekkers,wie stout is de 
roe. Hopelijk zijn jullie dus braaf geweest dit jaar 
want dat komen we deze vergadering te weten ;) 
 

zondag 17 december: famizo 
 
Vandaag mogen jullie nog eens een keer 
uitslapen en lang blijven liggen in jullie bedje. 
Geen scouts vandaag   



 zondag 24 december: famizo 
 
Gelukkig kerstfeest! Smul 
vanavond maar van jullie 
kerstmaal! 
 

zondag 31 december: famizo 
 

Geniet van oudejaar! We missen jullie en 
zien jullie volgend jaar terug met nog 
meer epische vergaderingen! 

zondag 7 januari: 3 koningen 
 
Het is tijd om jullie als echte queens 
te gedragen vandaag ;)) Trek jullie 
mantel maar aan want we gaan van 
deur naar deur om 3 koningen te 
zingen. Hopelijk zijn jullie 
zangstemmetjes al opgewarmd!!!  
 
 


